
 

 



Compassie 
 
 
Wat roept compassie bij u en mij op? 
Mededogen, tedere zorg, oprecht meeleven, mee lijden, medelijden. 
Een warm kloppend hart voor de ander. 
 
Het komt zo mooi samen in het verhaal van Beauraing 
Compassie: je mag thuiskomen bij Maria. Zij verwacht je. En welke 
wegen je ook gegaan bent, ze zal jou bij haar Zoon Jezus brengen. Ze 
beloofde aan de kinderen Voisin en Degeimbre: “ik zal de zondaars 
bekeren” 
 
Haar Jezus heeft het lijden en sterven ondergaan uit compassie. 
Het kruis in al haar vormen en uitingen is daarvan het teken. Immers 
door het dragen van het kruis droeg Hij alle lasten en zonden van ons 
mensen, van de hele mensengeschiedenis. Op het kruis werd deze 
missie volbracht. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Door Hem 
kan iedere mens zijn leven richten op de God, die leven wil. 
Het verbond met God, dat eens door Adam geschonden werd, is 
hersteld. 
God, de Zoon geeft zijn leven aan ons uit compassie. 
 
Hij belooft ons ook iets vanuit die compassie: De Heilige Geest. 
De Geest, die in ons zal wonen, als wij ons daarvoor open stellen. 
Als wij de weg van Jezus proberen te gaan, is de Geest onze helper en 
krachtbron. 
In Beauraing ervaren we op bijzondere wijze de Heilige Geest. 
Het lukt ons om meer en beter te luisteren naar elkaar. 
Maria is ons voorbeeld. Ze wacht ons op met open handen en laat haar 
Gouden Hart zien. 
 
Dank U Maria voor dit mooie geschenk. 
 
Vicaris Paul Verbeek 
Voorzitter 
 
 



Beste pelgrim, 
 
We kijken allemaal weer uit om naar Maria met het Gouden Hart op 
bedevaart te kunnen gaan. 
Vanuit Bisdom Breda reizen we dit jaar, zoals u reeds weet, met één 
gezamenlijke 3-daagse bedevaart af naar Beauraing. We  verzamelen op 
zaterdag 8 juni bij de basiliek in Oudenbosch voor de opening en 
ontvangst met koffie. Voor de dagreis, die op zondag 9 juni zal zijn, 
blijven er verschillende opstapplaatsen. 
In januari jl. is men in opdracht van het heiligdom begonnen met het 
aanleggen en vernieuwen van de Tuin der Verschijningen. Men wil die 
terugbrengen zoals die was in de tijd van de verschijningen van Maria 
aan de kinderen Degeimbre en Voisin. Pater Joël liet me onlangs weten 
dat de werkzaamheden goed op schema liggen en men hoopt (zo goed 
als) klaar te zijn op 1 mei a.s. bij de opening van het nieuwe 
bedevaartseizoen.  
Het mooie Mariabeeld is ook gerenoveerd en wordt naar verwachting 
eind april weer teruggeplaatst. 
De ons bekende Zusters zijn verhuisd naar elders. 
Een aantal Vietnamese Zusters, van de congregatie van de Zusters van 
het Onbevlekte Hart van Maria, zullen  eind april- begin mei hun intrek 
nemen in het accueil. 
We hopen weer met een mooie groep pelgrims op bedevaart naar Maria 
te mogen gaan en haar Gouden Hart te zien schitteren in een 
vernieuwde, mooie tuin. Zo benieuwd hoe het geworden zal zijn!! U 
toch ook ? 
U kunt zich nog tot 1 mei aanmelden voor de 3-daagse reis en tot 15 
mei voor de dagbedevaart. Van harte uitgenodigd mocht u zich nog niet 
aangemeld hebben. 
 
Voor verdere informatie www.bedevaartbeauraing.nl  
 
Met warme, hartelijke groet, 
Elma Bastianen-Luijks 
06- 16 20 16 73 
 
 
 

http://www.bedevaartbeauraing.nl/


 
 
Prijzen bedevaart 2024 
 
De prijzen voor de bedevaart in 2024 zijn: 
 
Verzorgde (driedaagse) bedevaart       
Eénpersoonskamer zonder sanitair       € 260   
Tweepersoonskamer zonder sanitair       € 260   
Eénpersoonskamer met sanitair         € 295   
Tweepersoonskamer met sanitair         € 280   
 
Dagbedevaart 
Volwassenen     € 65 p.p. (inclusief warme maaltijd)* 
Jongeren t/m 18 jaar   € 50 p.p. (inclusief warme maaltijd)* 
 
* Indien u geen gebruik wenst te maken van de warme maaltijd tijdens de 
dagbedevaart, geldt een reductie van € 25 p.p. 
 

Alle betalingen dienen te worden voldaan op rekeningnummer  
NL36 INGB 0005 3667 70 ten name van Comité Pro Maria Breda.  
 
Patrick Goverde,  
penningmeester 

 
 
 
 


